
Maar van één ding is nodig

vervolg Lukas, hoofdstuk 10
38 Maar het gewerd toen – het gebeurde –
door het gaan van hun...
En hij kwam toen binnen in één of ander dorp.
Maar één of andere vrouw met de naam Martha
onthaalde hem in haar huis.

39 En aan die Martha was een zus die Maria genoemd werd.
En die Maria zat langs de benen (en voeten) van Jehsoe,
zij hoorde zijn woord.

40 Maar Martha werd er vanaf getrokken
om veel bediening, terwijl die stond zei ze:

Meester, gaat het jou niet ter harte
dat mijn zus mij toen alleen (achter) liet dienen?
Dus zeg voor mij aan haar dat zij dan zou mee helpen!

41 Maar Jehsoe die antwoordde en zei toen:

Martha, Martha,
Jij bent bezorgd en wordt verward om veel dingen.

42 Maar van één ding is nodig...
Maar Maria selecteerde toen zelf het goede of nobele deel,
wat ook niet zal worden weggenomen van haar.
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